LEESSTOF NOODZAAK VOOR NIEUWSGIERIGE KINDEREN

Verslag uit Mozambique, Maputo:

Het is alweer even geleden dat jullie mij boeken hebben meegegeven voor
het kindertehuis "Mutanyana Weru".

We hebben veel blijde gezichtjes gezien en de nieuwsgierigheid van de
kinderen deed me beseffen dat het echt een noodzaak is hen leesstof aan
te reiken.

De kinderen wonen in het opvangtehuis omdat ze in de meeste gevallen
geen ouder(s) of familie

meer hebben en hun leeftijd varieert van 0-15 kinderen jaar.

Sommigen zijn ondervoed en fysiek kwetsbaar, anderen ook geestelijk
gehandicapt.

Vanaf hun 6e jaar mogen de kinderen naar school, die op kleine afstand
van het centrum gelegen is. De jongere kinderen moeten zichzelf
vermaken.

Ze krijgen daarbij begeleiding van vrijwilligers en van 2 jonge vrouwen die
zelf een lichamelijke handicap hebben en op het centrum wonen.

Er is nauwelijks speelgoed en zeker geen educatief materiaal.

Het was dan ook een feest om daar de boeken van Biblionef achter te
laten.

De nieuwsgierigheid en verwondering van de kinderen was groot. Zoiets
hadden ze nooit eerder gezien. Lachen, roepen en druk redenerend over
wat ze allemaal zagen in de verschillende boeken.

In een klein gebouwtje, een soort schoollokaaltje werd plaats ingeruimd
voor de boeken.

Daar mogen in het vervolg alle kinderen van het centrum de boeken
bekijken. En niet alleen de kinderen, de meeste volwassenen hebben zelf
niet eerder zoiets moois gezien.

Van harte hoop ik dat er meer boeken komen voor deze kinderen, aan mij
zal het niet liggen.

Biblionef, bedankt!

Stichting Mutanyana Weru: Marja Dijkshoorn



